
Weekend Zeeuws-Vlaanderen 15-16 april 2023 

Tekst en foto’s Hidde Bult 

Het weekend in Zeeuws-Vlaanderen was erg geslaagd. We bezochten mooie gebieden en zagen veel 

vogels. Op zaterdag kregen we een rondleiding door Herman van de Voorde van Zeeuws Landschap 

in de Waterdunen, een uitgestrekt, nieuw natuurgebied. Een nijvere Blauwborst stal daar de show.  

Na de lunch wandelden we door de Verdronken 

Zwarte Polder bij Nieuwvliet om de dag te 

eindigen in restaurant “De Drie Koningen” in het 

pittoreske Groede. Ingrid verraste daar elke 

deelnemer met een originele en heel artistieke 

vogelcreatie. 

De volgende ochtend startten we op de 

befaamde telpost bij Breskens. We kregen er 

een enthousiaste uitleg door Eric Marteijn. 

Ondertussen trokken o.m. Graspiepers, Lepe-

laars, Regenwulpen, Grote Sterns en Kleine 

Mantelmeeuwen langs.  

Daarna ging het naar de Blikken. Vijf Stelkluten werkten daar goed mee. Ze lieten zich schitterend 

bekijken, net als IJslandse en "gewone" Grutto's, Kemphanen en Zwartkopmeeuwen. Na de lunch in 

een voormalige kerk in Brasserie Celeste reden we naar de Sophiapolder. Daar waren o.m. een 

twintigtal Regenwulpen leuk te zien, net als baltsende Bruine Kieken. Een spectaculair jagende 

Slechtvalk verschalkte bijna een Regenwulp en tientallen Oeverzwaluwen waren volop in de weer bij 

een grote kolonie. 

Na een dankwoord aan Sjaan en Mija voor de perfecte organisatie van het weekend, ging ieder zijns 

weegs om vier uur. Wellicht schrijft iemand nog een verslag voor de Veerkracht, er zijn in ieder geval 

heel wat vogels op plaat gezet. 


