LEZINGEN OP 28 NOVEMBER 2023
Verslag door Ingrid Donga

Afgelopen dinsdagavond zijn er twee lezingen gehouden door leden van onze Vogelwerkgroep op de
Kraaijenberg. Een drukbezochte avond wel te verstaan. De dertig aanwezige mensen waren één en al
oor voor de twee sprekers.

Voordat de lezingen begonnen nam Walter van Dongen het woord i.v.m. de prijs die SOVON elke vijf
jaar uitreikt op hun landelijke dag (Waarnemer van verdienste). Deze keer viel deze prijs ten deel aan
Hidde Bult die afgelopen weekend bij SOVON in het zonnetje werd gezet. Daar kreeg hij de
onderscheiding voor zijn enorme inzet voor onze gevleugelde vrienden en betrokkenheid voor onze
leefomgeving w.b.t. het milieu.
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Walter verrast Hidde met een boeket
In Mijn Uppie Naar De Varangerfjord En Terug

De eerste lezing van de avond werd gehouden door Jeroen van Kruiningen die afgelopen zomer in
zijn uppie (letterlijk en figuurlijk, hij legde in zijn uppie de tocht in een Volkswagen Up! af) een
prachtige reis maakte. De titel van zijn lezing was dan ook heel toepasselijk: “In mijn uppie naar de
Varangerfjord en terug”.

Jeroen nam ons mee op een reis in de zomer door Scandinavié waar hij een paar duizend kilometer in
een paar weken aflegde. Onderweg op zoek naar mooie plekjes om zijn telescoop neer te kunnen
zetten en de omgeving af te speuren naar bijzondere vogels. Veel van die vogels die daar broeden
zien wij in de winter hier terug als trekvogel of als overwinteraar. Hij had heel veel uren op een dag
om te vogelen daar het in de zomer amper donker wordt. Zeker boven de poolcirkel.



Aangezien er maar een paar wegen in het ruige landschap van het hoge noorden liggen reed Jeroen
hele afstanden langs het fjord om dan de nacht door te brengen in een tentje. Vaak moest de route
ook weer langs dezelfde weg teruggenomen worden omdat je eenvoudigweg niet helemaal om het
fjord heen kon rijden. Een extra jerrycan benzine moest ervoor zorgen dat hij niet onverhoopt ergens
“in the middle of nowhere” zou stranden.

Soms werden waarnemingen van de vele vogels afgewisseld door een aantal zoogdieren zoals een
Hermelijn of Rendieren. Tijdens de reis was Jeroen zelfvoorzienend, buiten dat de auto volgeladen
was met houdbaar voedsel was hij aangewezen op wat de natuur hem aanbood. Zelf houtsprokkelen
voor het vuurtje om op te koken, in het ijskoude fjord springen om zich te wassen. (In het toch wel
frisse lokaal op de Kraaijenberg konden de aanwezige luisteraars zich er wel iets bij voorstellen...).
Heel af en toe kwam Jeroen een levende ziel tegen als het tentje werd opgezet op een daar voor
bestemde kampeerplek. Hoever ook van huis, in een gebied waar je bijna niemand tegen komt en
dan blijkt die levende ziel ook een Nederlander te zijn...

De aanwezigen luisteraars op de Kraaijenberg konden alleen maar dromen van alle waarnemingen
die in Scandinavié gedaan zijn. Jeroen heeft een aantal weken alleen maar “aangestaan” wat het
rondkijken betreft. Een kleine greep uit deze waarnemingen zijn: Een baltsende Auerhoen,
Papegaaiduiker, verschillende Duikers (Parel-, Roodkeel- en Geelsnavel-), Jagers, Drieteen- en
Dwergmeeuwen, Goud- en Zilverplevier, Krombek- en Breedbekstrandloper, Kleine Plevier,
Bruinkopmees, Tapuit, Geelgors, (Roodster) Blauwborst, Pestvogel, Bonte Kraaien, Zwarte Zee-
eenden, lJseenden, Koningseider, Grauwe Franjepoten, enz., enz.

Een reis om nooit meer te vergeten

Uitzicht op de Barentszzee, foto Jeroen van Kruiningen.



Noord-Atlantische Odyssee 2017 Van Vlissingen Naar Spitsbergen

De tweede lezing van de avond werd door Hidde Bult verzorgd. Zijn titel van de lezing was: “Noord
Atlantische Odyssee van Vlissingen naar Spitsbergen”.

Deze reis was in groepsverband wat ook wel te begrijpen is als we tijdens de lezing horen waar de
tocht allemaal langs voer en wat er op hun pad kwam. In mei werd er ingescheept in de haven van
Vlissingen. Het beloofde een echte expeditie te worden. Allereerst werd er richting Schotland
(Aberdeen) koers gezet. Daar werden kolonies met zeevogels bezocht. Deze vogels broeden op
smalle klifranden op steile rotsen. De rotsen kleuren wit, niet alleen van de verschillende meeuwen
en stormvogels maar ook van hun uitwerpselen. Ook de Zeekoeten en Alken zaten in groepen op
elkaar gepakt op de smalle rotswanden. Grijze Zeehonden en Eiders zwommen overal.

Familie lJsberen op het pakijs op de Groenlandzee.

Na een tussenstop op het nietige Fair Isle, een prachtig vogelrijk eilandje ten noorden van Schotland,
ging de reis naar Jan Mayen, een Noors vulkanisch eiland in de Noord-Atlantische Oceaan. Een eiland
waar Kortbekzeekoeten en Kleine Alken broeden. Er worden in de omgeving verschillende Orka’s,
Gewone Vinvissen, Grienden en robben waargenomen, waaronder groepjes Zadelrobben. Wat een
belevenis moet dat zijn geweest om met een Zodiac boot afgezet te worden op zo’n afgelegen eiland.

In een notendop (dit verslag) nam Hidde de aanwezigen mee richting Groenland waar de “expeditie”
voer tussen de lJsschotsen op de Groenlandzee. Aldaar werden Klapmutsen, Grote Burgemeesters en
Ivoormeeuwen gezien, met als klap op de vuurpijl een moeder lJsbeer met twee jongen. Van
verschillende Zeevogels werd verteld dat ze leven van de uitwerpselen van walvissen. Verder werden
op de boot af en toe kleine vogels waargenomen die als verstekeling meevoeren waar onder de
Sneeuwgors.
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De reis eindigde o Spitsbergen. Indrukwekkend was het verhaal over de enorme Walrussen incl. de
foto’s (je kon bijna voorstellen hoe het daar geroken moet hebben). Daar werden o.a.
Witbuikrotganzen, Koningseiders en Eiders gezien. Deze laatste nestelen in groten getale naast een
enorme kennel met sledehonden. Ze konden zich veilig wanen doordat Poolvossen en lJsberen op
afstand werden gehouden door de hard jankende en blaffende sledehonden.

Beide lezingen waren heel leerzaam en
een lust voor oor en het oog van de
toeschouwer d.m.v. het mooie
beeldmateriaal wat getoond werd.

Dank aan allen die geholpen hebben
om deze avond tot een succes te
maken.

Een speciale dank aan Jeroen van
Kruiningen en Hidde Bult voor deze
prachtige lezingen die ons mee lieten
genieten van hun belevenissen in het
prachtige hoge noorden.
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Een man Alpensneeuwhoen in Longyearbyen, de hoofdstad van Spitsbergen. Foto’s Hidde Bult.



